
Emile Eugene Ursule Buset tijdens WO II. 
 

 
1939 Mobilisatie. Emile Buset zit vooraan uiterst rechts. Artillerieregiment uit Hasselt 
 

 
1939 Mobilisatie. Emile was al van 1928 wachtmeester artillerie te paard. Op 26/03/1932 werd hij 
tot reserve onderluitenant bij het regiment rijdende artillerie benoemd. 
 



 

 
 

Na de 18 daagse veldtocht, de capitulatie en tijdens WO 
II is hij actief medewerker en lid van het piloten 
ontsnappingsnet "Comète". Hij is Chef van de 
ondersectie in Herk-de-Stad samen met Eugène Thiery.  
 
Op 11/01/1942 wordt hij door de nazi’s - 4 leden van de 
geheime politie en de Gestapo, waaronder één Duitser - 
een eerste keer opgepakt in Herk-de-Stad. Ze duwen 
hem in een autocamionette die op de hoek van de markt 
staat. Hij wordt in Duitsland gevangen gehouden tot 
12/02/1942 als gijzelaar of politiek gevangene. Na zijn 
eerste vrijlating neemt hij zijn geheime verzetsacties 
terug op. Opnieuw wordt hij op 02/07/1943 in Herk-de-
Stad aangehouden en gevangen gezet, deze keer tot 14 
mei 1945. Aangeklaagd wegens zijn activiteiten in de 
"Escape service", verdenkt men hem dat hij actief is in 
het ontsnappingsnetwerk "Comète".                                             
Dat is ook zo, maar hij zal het nooit toegeven. 
Foto: 1942 Gevangenis Leuven, Emile Buset (links) werd 
opgepakt door de Duitsers. 

 
We lezen in ‘T NIEUWS der WEEK van 19 mei 1945 een verslag enkele dagen na zijn terugkeer: 
 
TERUG UIT HET REICH. 
Verleden Dinsdag1  laat in den avond is de heer Emile Buset, POLITIEK GEVANGENE, uit 
Duitschland teruggekeerd. Bij het bezoek dat we hem Donderdag brachten, vinden we hem 
uitgestrekt op zijn ligstoel, vermagerd ja, en, hem de hand drukkend, voelen we hem lijdend aan 
koorts. 
In enkele zinnen verhaalt hij zijn lijdensweg: zijn aanhouding in Herk-de-Stad en gevangenzetting 
te Hasselt, zijn overbrenging naar Brussel alwaar hij het streng onderhoord en de 
menschonteerende behandeling door Gestapo onderging en waar ... om maar iets aan te halen ... 
men hem vier tanden uitsloeg. Op onze vraag of hij in Duitschland tot werken verplicht was: Ja, ik 
werd tot zwaren arbeid gedwongen, ook stond ik een tijd lang aan smeltovens... 
Hoe kan het anders, of onze officier, gehecht aan het Militair Cartografisch Instituut te Brussel, 
moest, na twee jaar folteringen en onnoemelijk lijden, de gevolgen ervan ondergaan en hij viel 
ziek. Zijn sterke lichaamsbouw echter behield de bovenhand. 
Bij de bevrijding vangt hij ondanks de uitputting, de terugreis aan en komt terecht bij twee 
Belgische officieren. Beroofd van alles wat hij bezat kan hij zijn politieke gevangenis niet bewijzen. 
Gelukkig staat zijn naam op de lijst die de officieren op zich droegen. ‘s Anderendaags reeds - dat 
was nu Zondag laatst -  deed hij zijn eerste luchtreis, overvloog zijn geboortestreek en landde 
behouden te Evere. 
En thans nu hij weer thuis is tintelt in zijn oogen de vreugde van het wederzien zijner achtbare 
gade en lieve kinderen en niet het minst van zijn dankbare ouders. Hij zegt het ons zelf: Pa en Ma 
zijn 10 jaar verjongd sedert ik terug ben. 
We verlangen nog vragen te stellen, doch achten hem te vermoeid. We wenschen hem nogmaals 
geluk om zijn voorspoedige terugkomst en een spoedig en volledig herstel. 
 
Volgende eervolle onderscheidingen werden hem voor zijn diensten gedurende de oorlog door de 
geallieerden uitgereikt:  
 
 

                                                           
1 Het Nieuws der Week verscheen op zaterdag 19 mei. Verleden dinsdag zou dus 15 mei 1945 moeten geweest zijn. 



"Medal of Freedom"  
Uitgereikt op 26 maart 1947 door Wm. E. Bergen2 Brigadier General, USA Adjutant General to 
Lieutenant General Clay (Headquarters European Command). 
 
 

 
 

 

 
 

"Certificate for "Gratitude and appreciation 
of the American people for gallant service in 
assisting the escape of Allied soldiers from 
the enemy"  
Uitgereikt door Dwight Eisenhower  - General 
of the Army - Commanding general United 
States Forces European Theatre. 

 

 
                                                           
2 Generaal Bergen was Adjudant General en stafchef van generaal majoor Clarence Ralph Huebner (°Bushton (Kansas) 24/11/1888 - 
+Washington DC 23/09/1972) . 



Certificate "As a token of gratitude for and appreciation of the help given to Sailors, Soldiers 
and Airmen of the British Commonwealth of Nation, which enabled them to escape from, or 
evade capture by the enemy”.  
Uitgereikt door Marshal of the Royal Air Force Arthur William Tedder3, 1st Baron Tedder. 

 
 
Bronnen: Archief Mark Libaers, familie Buset. 
Bewerking: André Smeets 2018 
 

 

                                                           
3 Arthur William Tedder, 1st Baron Tedder (°Glenguin, 11/07/1890 – +Surrey, 03/06/1967) was een Britse luchtmachtcommandant. Na 
de oorlog werd hij Chief of the Air Staff. Nadat hij bij de RAF met pensioen was gegaan, nam hij het kanselierschap op van de 
University of Cambridge. 
 


