
RESTAURATIE AMANDINAHUIS IN 1955 
 
Pauline Jeuris van Schakkebroek, ingetreden als Zuster Maria Amandina, wordt anderhalf jaar na 
haar aankomst in China op 9 juli 1900 gemarteld tot de dood in T’ai-Yuen-Fou, de standplaats van 
de Franciscanessen die daar een dispensarium hebben gevestigd in afwachting van de bouw van 
een hospitaal. De familie Jeuris is niet van tegenslag gespaard gebleven: moeder Agnes Thijs 
overleed in 1878, vader Cornelius is op de dool. Vier van de vijf dochters zijn in het klooster 
ingetreden en hebben onderling enkel met briefwisseling contact. Heel Schakkebroek was in rouw 
toen ze hoorden dat hun Amanina overleden was. 
 

Gelukzalig  
 

Op 24 november 1946 werd Maria Amandina samen met 28 andere martelaren in Rome gelukzalig 
verklaard. 

 
 
 

◄ Pastoor Appermans is op dat ogenblik parochieherder in 
Schakkebroek. Hij wil van Schakkebroek een bedevaartsoord 
maken. Alleen hoe? Van de drie woonplaatsen waar Amandina 
in Schakkebroek geleefd heeft, lijkt hem het geboortehuis waar 
de gelukzalige de eerste vier jaar verbleven heeft het meest voor 
de hand liggend. Dit huis staat dicht bij de kerk. Probleem: het 
boerderijtje  is eigendom van de familie Leonard Mommen 
(1901-1973) en dus niet onmiddellijk beschikbaar voor wat dan 
ook. Een Amandinacomité wordt opgericht om het huis in 
eigendom te krijgen. Provinciale subsidie wordt op 16 oktober 
1951 aangevraagd voor het “gedeeltelijke bewaarde 
geboortehuis dat sinds jaren dienst doet als bouwvallige koestal 
van de enige tot nog toe zaligverklaarde van Limburg en zelfs 
van gans België”.   

De nadagen van de oorlog wegen nog te zwaar op het budget, waardoor er geen geld over is voor 
dit soort zaken. Op 8 oktober 1953 wordt het verzoekschrift opnieuw behandeld Het ingediend 
bestek omhelst 300.000 frank voor aankoop van huis en hof, 38a groot en herstellingswerken voor 
een bedrag van 190.430 frank. Door de 3e commissie werd eenparig een bedrag van 200.000 frank 
voorgesteld. Een voorstel dat werd aangenomen met 47 stemmen voor, 8 tegen. Er moest du nog 
wat geld bij gezocht worden. 
 

Koopcontract 
 

Op 30 december 1954 deelt pastoor Appermans op de vergadering van het Amandinacomité mee 
dat op 28 december, geboortedatum van Amandina, “het koopkontrakt van het geboortehuis” 
getekend werd. De familie Mommen werd eerder uitgekocht. Aan de overzijde van de straat liet 
het comité een “klein boerderijtje” bouwen door de gebroeders Willems van de Kiezelweg op 
Stevoort uit Herk-de-Stad. Het comiteit slaagde hierin “dankzij een aanzienlijke tegemoetkoming 
van het Provinciaal bestuur van Limburg, van het Gemeentebestuur van Herk-de-Stad, van talrijke 
Limburgers en anderen buiten de Provincie” en dit door giften of de aankoop van het 
vulgarisatiewerkje over de Gelukzalige Amandina. De leden van het Amandinacomité vinden 
intussen dat het ganse complex der gebouwen uiterlijk best bewaard zou blijven, mits enkele 
veranderingen: b.v. de geboortekamer en woonkamer terug plaatsen zoals oorspronkelijk. De 
schuur werd omgevormd tot kapel, het religieus en folkloristisch centrum kregen onderdak achter 
de façade van de varkensstallen. Er werd op de vergadering beslist het oordeel en de raad van het 
Provinciaal Beestuur en van de heer Weyns in te winnen. 
 
In tegenstelling tot de restauratie van 2024 waarvan de eerste plannen dateren van 2000, moet deze 
restauratie  vlugger klaar zijn: “Op de feestdag der gelukzalige, 9 Juli (1955), dit jaar een Zondag. 



Een Pontifikale Hoogmis zal gecelebreerd worden in open lucht aan het Geboortehuis. Op de 
volgende vergadering zullen de feestelijkheden bepaald en beslist worden”. Of 191 dagen later, 
ondertussen moet er ook nog een aannemer gezocht worden. 
 

Start werken 
 

Eenmaal het koopcontract getekend is wordt er niet getreuzeld om de eerder gemaakte afspraken 
onmiddellijk uit te voeren. Zijn parochieverslag begint pastoor Appermans met: Cum in 
descriptione refectionis domen natalis beatae Amandina soepius utendum est locutionibus valde 
tecnicis ad res materiale artes fabri vel ad paster domus indicandes, que non exstant latino 
sermone utporte ab este archtectonica Romanorum longe distantes, abhuic chronica iste vulgari 
sermone pestroctabitur1: 
 
Op Vrijdag 4/2/55 bezocht de Heer 
Weyns ►, Dr. in heemkunde en 
conservator van het Domein van Bokrijk, 
het geboortehuis. Onder zijn leiding 
zouden de werkzaamheden beginnen. 

 

 
 

 

 
 

Maandag 14/2/55 ging de Pastoor er op 
uit om vitsen ten einde de muren 
opnieuw in nieuwe leem op te richten►. 
De Heer Reynders van Kermt stond 
welwillig toe in een bosch te Spalbeek 
gratis vitsen te kappen en naar beliefte. 
Woensdag 16/2/55 trokken enkele 
bereidwillige parochianen naar het 
Spalbeekse bos. Onder de sneeuw 
werden 69 bussels vitsen gekapt. 
(foto Amandinageboortehuis, 2024) 
 
Op 28/2/55: 300 kg strooi geschonken 
door Jozef Hermans; wordt verwerkt in 
wijpen ►om onder de pannen te steken. 
(foto Amandinageboortehuis, 2024)  
Op Donderdag 24 maart werd de 1ste 
steen gelegd aan het metselwerk der 
oude schouw in het geboortehuis door 
Z. Eerw. Pastoor Appermans.  
 
Op aanvraag werden door de 
parochianen een groot aantal oude 
voorwerpen bijeengebracht, 
gedenkenissen uit de jaren 1870-1914.▼ 
 

 

 
 

 

 
 

 
1 Omdat in de beschrijving van de reconstructie van het geboortehuis van de gezegende Amandina vaak zeer technische uitdrukkingen 
worden gebruikt om de materiële vaardigheden van de bouwer of de herder van het huis aan te duiden, die niet bestaan in de Latijnse 
taal of in het Romeinse architecturale vocabularium, zal vanaf hier de kroniek in de volkstaal worden geschreven. 



Een nieuw Amandinabeeld▼werd 
geschonken door Wwe Boesmans-
Bueckers. De wassen beelden en het 
doek in olieverf▼ werd aangebracht en 
vrijwillig afgestaan door de Eew. Zusters 
Franciscanessen missionarissen van 
Woluwe.  
Zo kwam alles stilaan in gereedheid 
zodat we Zaterdag voor de feestelijke 
week een toespraak voor Radio Hasselt 
hoorden door Z.  Eerw. Pastoor (hierbij 
gevoegd)▼ die de feesten plechtig 
inluidden. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
Radio Hasselt, de 16 Juli 1955. 

 
Geachte Luisteraars, 

 
Op 28 December van verleden jaar, de verjaardag der Gelukzalige Amandina, werd door de 
eigenaar het Amandinageboortehuis afgestaan en overgemaakt aan het Comité. 
Van in Februari ll. toog een groep parochianen van Schakkebroek aan het werk om het nodige 
materiaal bijeen te verzamelen tot herstel van dit heiligdom, en na enkele maanden hard werk 
kunnen we met voldoening zeggen: Het Geboortehuis van Amandina zal met de nodige eerbied 
en zorg bewaard blijven, voor het nageslacht. 
Wij slaagden daarin, dank zij een aanzienlijke tegemoetkoming van het Provinciaal Bestuur van 
Limburg, van het Gemeentebestuur van Herk-de-Stad, van talrijke Limburgers en anderen 
buiten de Provincie, die, hetzij door giften, hetzij door de aankoop van het vulgarisatiewerkje 
over de Gelukzalige  Amandina, waar Z.E. Pater Van Wesemael, der Paters van het H. 
Sacrament van Lommel de grote verspreider is geweest; dank ook aan de richtlijnen ven de Heer 
Dr. Weyns, conservator van het Museum van Bokrijk, die de delikate herstellingswerken met 
zijn uitstekende vakkunde leidde.  
De bezoeker zal verwonderd opkijken bij het benaderen van deze eenvoudige winning: ’t is het 
hoeveke van Corneliske en Agnes, Amandina’s vader en moeder. 
- Zo zag het er hier uit 75 jaar geleden. Het werd sober en fraai ingericht, zelfs het trekorgel van 
Corneliske werd niet vergeten. Daar ontving Amandina haar eerste christelijke opvoeding, in 
deze arme maar doorbrave familie.  
In de plaats ernaast hebben de parochianen alle voorwerpen aangebracht van de jaren 1875 tot 
in 1914, die zij nog bezaten; zodat we van een origineel folkloristisch museum kunnen spreken. 
Het stelt voor de werkzaamheid, de arbeid van onze ouders en voorouders. 
We gaan verder, en zijn verrukt Amandina te zien in de glorie. De voormalige schuur toont ons, 
tegen de wand, een groot doek in olieverf, een dispensarium China voorstellend. Langs 
weerszijden, tonelen uit China in wassen beelden. Deze werden welwillend afgestaan door de 
Zeer  Eerwaarde Moeder Provinciale Overste der Zusters Franciscanessen – Missionarissen van 
Maria, (Amandina was kloosterlingen van deze Congregatie [in Woluwe] ). Deze Kapel zou 
kunnen als opschrift dragen: “idealisme”. En zo hebben we meteen het ganse leven van Pauline 
Jeuris samengevat: Familie, arbeid en idealisme. 
Morgen namiddag wordt door Zijne Excellentie, Mgr Kerkhofs, onze geliefde Bisschop, dit 
heiligdom plechtig ingewijd. Z. Exc. Mgr Brems, schoolkameraad van de Gelukzalige zal er op 
aanwezig zijn, en Mgr Broeckx geeft het gelegenheidssermoen. 
Te 2 uur vertrekt de stoet van de omliggende B.J.B. afdelingen, meisjes, jongens; zij komen hulde 
brengen aan Amandina, het boerenmeisje van Schakkebroek. Tevens hebben enkele Fanfaren, 
K.W.B en Congregatiën hun toezegging gegeven, en het beeld van Amandina zal omringd zijn 
door de uitgedreven missionarissen van China; Franciscanen, Scheutisten, en Zusters 
Franciscanessen. 
 
Schakkebroek verwacht in de toekomst vele bedeva[a]rders. 
 
Een bezoek aan Schakkebroek kan gepaard gaan met de bedevaarten naar Kortenbos en naar 
Scherpenheuvel. 
Mochten onze bedevaarders er leren van de Gelukzalige Amandina een levendig geloof te 
beoefenen: geloof dat van ons wel niet de marteldood zal vergen, maar een levendig geloof dat 
toch, in deze dagen van strijd, onze wil moet bezielen. een daadwerkelijk geloof, waardoor we 
durven tonen dat we echte kristenen zijn en willen blijven.  
Moge de Gelukzalige Amandina deze genade bekomen aan al hare bezoekers en vereerders. 
 

(vermoedelijk foutieve datum in de hoofding genoteerd) 



10 juli 1955: opening van het Amandinageboortehuis 
 

Zondag 10 Juli 1955: Bede-
vaart der parochie naar het 
geboortehuis. Na de Hoog-
mis trokken een 600 man-
nen en vrouwen naar het 
Amandinahuis. Na een lof 
in openlucht hield Pater Van 
Wesemael een toe-spraak. 
Deze toespraak werd 
opgenomen door de 
Televisie en uitgezonden op 
Dinsdag (12 juli 1955) te 8 h. 
Maandag 11 Juli: H. Mis in 
de Amandinakapel door Z. 
Eerw. H. Spaepen, Directeur 
met zijn studenten op 
bedevaart . 

 
 

 

 

 
 

Dinsdag 12 Juli: E.K. dag van het Dekenaat. Te 11 u. plechtige 
Hoogmis door Z. Eerw. H. Deken van Herck◄. Daarna receptie 
op de pastorij. Al de pastoors van het Dekenaat waren aanwezig 
zonder uitzondering. Te 2 u. opvoering van het toneelstuk 
“Plinneke van Schakkebroek” door de groeperingen de Parochie. 
Een 1500 kinderen ware aanwezig.  
 
Woensdag 13 juli 1955: Bedevaart der Parochie Schulen onder 
leiding van Z. Eerw; H. Martens, pastoor. Te 8 u ’s avonds 
Triduum2 voor de Parochie, predikant: Z. Eerw. G.V. Wesemael.  
 
Donderdag 16 Juli 1955: De H. Mis van ½ 10 wordt opgedragen 
door Z. Eerw. H. Vanderwegen◄, rector der Ursulinnen voor de 
meisjes van het pensionaat. Te 8 u. lof en sermoen.  
 
Vrijdag 15 Juli 1955: In de namiddag kwam een afdeling Kath. 
Verpleegsters van Limburg onder voorzitterschap van Kan. 
Nulens. Lof en toespraak door Z. Eerw. H. Appermans. G. (geen?) 
Sermoen. 

 

 
 

 

Zondag 17 Juli 1955; Sluiting van het triduum met algemene Cie. 
der Parochie. Te 2 u stoet. Een groot aantal jongens en meisjes 
van ’t omliggende, de fanfare van Herk en Kwaadmechelen, een 
aanzienlijke groep H. Hartbonden, girojeugd, congreganisten 
enz.  
en ten slotte het nieuwe Amandinabeeld omringd door een 25 tal 
witte zusters Franciscanessen en een 10 tal paters Franciscanen 
en Scheutisten, oud missionarissen uit China. 

Aan de kerk sloot daar bij aan de autoriteiten: Z. Exc. Mgr. 
Vanzuylen, Z. Exc. Mgr. Brems, Z. Exc. Roppe, gouverneur van  

Limburg, Mgr. Broeckx, de feestredenaar, de andere priesters en genodigden.  
Ten slotte het H. Sacrament.  

 
2 Triduum, een periode van 3 dagen 



 



 
 

 
 

▲◄Het relaas der feest kan gelezen 
worden in de uittreksels der 
dagbladen hierbij gevoegd, alsook 
de wijdingen. Te 5 u. werd op de 
pastorij een lunch aangeboden 
onder dewelke het gulden boek▼ 
werd getekend door de genodigden. 
Schakkebroek bezit zijn 
Amandinahuis.  
Gedurende het lof werden door Z. 
Exc. Mgr. Vanzuylen twee nieuwe 
vlaggen gewijd voor de B.J.B. 
jongens en meisjesafdeling alsook 
de erelinten voor de aanwezige 
vlaggen en vaandels. 
 

 

 
 
 

 

 

 
Bron: Parochiearchief Schakkebroek 
Foto’s en bewerking: André Smeets 
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